
Gastenboek van de tentoonstelling  

‘Bands en Beatmuziek’  
Voorburgse Popscene jaren 60 en 70 

(circa 1000 bezoekers) 
 
Zaterdag, 10 juli 2010 
Kan die herrie wat zachter? Hans Lukkien 
Dat ken ik!   Mira Lukkien en Trees Lukkien 
Komt me bekend voor.  Lida Touw 
Full Fresh Drummer. Handtekening 
Het was een mooie tijd. Charles Kersbergen 
 
Woensdag, 14 juli 2010  
Ik kan terug. Ik mis de namen bij de foto’s. Verder is het leuk om te zien, al die foto’s, 
plakboeken. Handtekening 
Interessant en …waardevol.  
Een week na de opening teruggekomen om alles nog goed te bezichtigen. 
Fantastisch. Hulde, Dini Bor, Full Fresh 
Herkenbaar, leuk, leuk, leuk. Wilma Touw, zusje van Bert. 
 
Zaterdag, 17 juli 2010 
Nostalgie! Rijswijk, Lida Touw,  Hansa  Leuk om te zien! 
Hier ligt dus de puzzel uit een groot gedeelte van mijn jeugd. Fantastische tijd! 
Arnoud Koek 
Leuk om hier een tentoonstelling aan te wijden. A.. 
 
Zaterdag,  24 juli 2010  
Om trots op te zijn. Heleen 
Het was weer mooi. Hans L. 
Leuk om mijn schoonzoon Jan Loman in het museum te zien en te horen. C.. 
Mooie herinneringen. E.. 
Dat vinden wij allebei. Marion 
Heerlijk die tijd. Het leven blijft altijd.. H. 
Erg leuk om alles weer terug te zien en te horen. Was een supertijd!  Ton Sedee 
Leuke tentoonstelling. Gerard Diemond 
Geweldig leuk idee. Veel leuke herinneringen. Frank de Bruijn 
Leuk al die oude herinneringen op te halen. Christine de Bruijn - Sedee 
Weer terug in de tijd. Joldert de Vries 
Ik ben er al voor de derde keer. Leuk en nostalgisch Openingsspeach van Hans 
Lukkien was niet geheel onleuk. Ik lag krom. Peter de Vrijer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zondag 1 augustus 2010 
Willem v.d. Ende 
M.G.. 
Tineke de Jong 
Albert de Jong 
Wat een geluk dat we het hebben meegemaakt. Peter Canter Visscher. 
Het is nog steeds prachtvol. Hans Lukkien 
Bijzonder dorp, dat Voorburg met zijn bijzondere mensen. Trees Lukkien 
Leuk om als oud Voorburger e.e.a. te bekijken. Ook mijn oude buurjongen Hans 
Vermeulen gezien en gehoord. Hanneke L.. 
 
Woensdag 4 augustus 2010 
De tijden herleven tijdens deze ongecompliceerd ingerichte tentoonstelling.  
Leuke herinneringen van vroeger doen weer aan thuis denken op het Oosteinde.  
Op mijn verjaardag had Ton van de Kleij, toen de drummer van Earth and Fire, met 
een groep gespeeld, Chou-Chou. Het was zoveel lawaai in de kamer dat mijn vader 
vroeg wat de groep verdiende met het optreden. Toen Ton zei “5 gulden” bood mijn 
vader het dubbele als hij ermee op zou houden. Verder heeft Ton in de band mijn 
nieuwe witte broek ongevraagd geleend en ’s avonds kreeg ik hem terug met een 
geheel zwart zitvlak. Het krukje had afgegeven. Ik was er niet echt blij mee. Terwijl 
het leven van mijn broer Do volledig aan de optiek was gewijd, richtte Ton zich met 
hetzelfde enthousiasme op de muziek.  
Ik wens Ton nog heel veel muziekplezier. De zus van Ton, Marijke van de Kleij, 
Martin Scheeper, zwager sinds 1972 
Heel leuk om weer eens terug te keren naar die tijden van toen. Wil v.d. Kleij 
 
Donderdag 5 augustus 2010 
Voor ons een feestje van herkenning. Fleur en Nel Vermeulen 
Fantastische opstelling!Veel platen en foto’s kwamen in de herinnering terug! 
Hartelijk dank voor alles. Pieter Zijlstra en Ronnie Nieman 
Mensen die je kent toen ze nog niet speelden ( of hun ouders ) zie je heel anders.  
Mooie herinnering. Pia de Kinkelder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zondag, 8 augustus 2010 
Heel erg leuk. Een van de grootste Earth and Fire fans. Hans Heeren,  Purmerend 
Het is een prachtig museum. Toon 
Leuk dat weerzien met Voorburg en de oude bandperiode, de foto’s en de oude 
relikwieën. Group United, Jos van Haastrecht. 
Wat leuk al die oude herinneringen. Ben verbaasd mezelf terug te zien op foto nr. 1 
Hartelijke groeten aan Ton,   Nico en Babs Hurts 
Een mooie tijd. Albert Tettero 
Dat was weer even “back in time”  Leuk initiatief.  Eric Wenink, The Soul 
Leuke tentoonstelling. Betty 
Leuk om al het commentaar te lezen. Hans L. 
Heerlijke muziek, even terug naar jong zijn. R..Ruijter 
Even terug naar toen. L..Gerrits 
Het was erg leuk om te zien en te horen, even terug in de tijd. Magda en Wim 
Weerman 
Geweldige tentoonstelling! Die tijd gaat weer helemaal leven. Johan van Boven 
Fraaie tentoonstelling. Het meeste ervan herinner ik me nog goed. Huub Mizée 
Oude tijden herleven als oud leerling van de Vlietschool. Scheurend op mijn Puch 
door Voorburg en later op de Harley op weg naar Kwink, Fjord etc. Een aanrader 
voor elke oudere jongere uit de 60er jaren. Ik mis wel Livin’ Blues, maar ja, je kan 
niet alle bandjes opvoeren. Fred H.Roos 
 
Donderdag, 19 augustus 2010 
Dag Edith en Robine en Victor.  Hans L. 
Het was weer gezellig, zeker leuk om Hans Lukkien weer te spreken en oude 
herinneringen op te halen. Edith Alofsen, Robine, Victor 
Good Old Times, Fraaie expositie, leuke film. Jaap en Jaqueline Schut, Museum 
Rockart Hoek van Holland 
 
Zaterdag, 21 augustus 2010 
Meer gedetailleerd kunnen kijken, nu het boekje nog? Fantastisch. Pieter Zijlstra 
Hans L. 
Hans Siep was here! 
Francisca vd Meer 
Roelf Renkema 
 
Zondag, 22 augustus 2010 
Rene Scholten (van de groep Summer) en Margriet Krijgsman ( van de Kwink foto ) 
waren hier met veel plezier 
Ik had er veel meer van verwacht. Willem van Poelgeest, Voorburg 
Leuk vooral de film, jammer dat Vronesteijn en Hoornwijck niet genoemd werden. Ria 
Starrenburg, Els Verhagen 
. 
Donderdag, 26 augustus 2010. 
Erg leuk opgezet en ook erg leuk om mijn oude bands te zien. Wouter Brünings 
Vroeger was niets beter behalve de muziek en de herinnering. Frank N. 
Oude tijden herleven. Geweldig, alle bekende gezichten van toen. Compliment aan 
de organisatie. Leny Driessen. 
 
 



Vrijdag, 27 augustus 2010 
Deze tentoonstelling roept mooie herinneringen op. Leuk om oude bekenden uit de 
jaren 60 
op foto’s en film te zien. Wim Schmale, basgitarist  Simple Souls. 
 
Zondag, 29 augustus 2010 
Heel leuk om te zien, lang geleden!!! Leuk gedaan, Cees. Gr. Dory Flaton 
Goed overzicht en heel herkenbaar! Don Frederikz, basgitarist The Rhythmical 
Strangers. 
Prima initiatief, we hebben ervan genoten. Anja Wells, Annie IJpma 
Lynn 
Lars 
Katja was hier 
Ik vond het heel leuk. Valerie 
Meike. Het was heel leuk.  
Menno 
Chris 
Fiorance en de rest van 6a Rusthof 
 
Donderdag, 2 september 2010 
Dit was mijn 2e keer. Door de map waarin de namen stonden van de groepen, weet 
ik nu wie wie was. Dat maakt het leuker om te zien.  R.. 
2e keer. Fred H. Roos 
We worden oud. Martin. 
Prima en goed gedocumenteerd. Fijne herinneringen. Willem M. 
 
Vrijdag, 3 september 2010 (Reunie in het museum van jaren 60 en 70 muzikanten) 
Leuk! Nostalgie. ( ik zat van 1959-1965 op St. Maartenslyceum).  Dina Zielhorst, Den 
Haag 
Zeer geslaagde reünie! Ben ook “oude” kennissen tegengekomen. Zal e.e.a. uit die 
tijd in schrijf en beeldvorm presenteren. Don(ald) Frederikz  (bassist Rhythmical 
Strangers) 
Hoi, hartstikke leuk! Allemaal de groeten en tot ziens. Jan Loman, Levy Joe 
Hartstikke leuk om de Voorburgse scene weer eens te zien en te zien spelen. Warm 
houden, Wil Kortenbach 
Te gekke tentoonstelling. Allert de Lange 
Wij vonden het heel gezellig en erg leuk oude bekenden te spreken.  Ruddy en Betty 
Helemaal tof! Lang leve Voorburrug, Hans Hagtkoah 
Wil Matla 
Het was supergezellig. C.Karelse 
Beetje bier, beetje teut, gave muziek, coole muzikanten, that’s life. Marjon Stijlloos. 
Peter en Ed nemen afscheid om 21.45 en Henriëtte en Marjon ook. Het was 
fantastisch. 
Topavond. Til en Gerard 
Dank je wel weer. Trees en Karan 
Heel gezellig. Te gek!  Rita Dupont 
Goede tentoonstelling. Heel goed om dit popverleden en deze popmusici in leven te 
houden. Tot volgende keer. Wijnand en Emmy. 
 


